1. De Dijk

refrein:

De dijk, de dijk

ja, we bouwen die dijk

een dam in het Spaarne

maakt ons arme vissers rijk

Dat water, dat water

altijd maar die zee

vluchten of verzuipen, we hebben er genoeg van
we doen er niet aan mee

Moet je kijken, moet je kijken
het begint al ergens op te lijken
al dat zand, meters hoog

de dijk, de dijk, voor altijd droog

refrein

kijk ‘'m brullen, kijk 'm staan

als een leeuw staat hij vooraan

niet bang voor storm of natte vacht

de dijk staat voor Spaarndam op wacht

refrein

moet je kijken, we zijn veilig
die stoere dijk, die is ons heilig
we hebben nu alle vertrouwen
op de dijk kunnen we bouwen

refrein

Kijk, we hebben het héél goed

het water brengt ons overvloed
Het kan niet op, wat een geluk

Ons mooi Spaarndam gaat nooit meer stuk

refrein



2. Schipper Rap

Schipper mag ik overvaren, ja of nee?
moet ik dan ook geld betalen, ja of nee?
Hoeveel moet ik betalen?

Schipper mag ik overvaren, ja of nee?
moet ik dan ook geld betalen, ja of nee?
Hoeveel moet ik betalen?

Schipper mag ik over varen

ik moet in Haarlem wezen

ik moet varen, ik moet racen
hoeveel centen moet ik dokken
het staat er wel ik kan niet lezen
hoeveel dan, ik zeg je man
schiet eens op, ik heb geen tijd
ik ga stappen met m'n meid
schipper mag ik over varen

ja of nee?

Hoeveel moet ik betalen?

Schipper mag ik overvaren, ja of nee?
moet ik dan ook geld betalen, ja of nee?
Hoeveel moet ik betalen?

Schipper mag ik over varen

ik moet in Haarlem wezen

ik moet varen, ik moet racen
hoeveel centen moet ik dokken
het staat er wel ik kan niet lezen
hoeveel dan, ik zeg je man
schiet eens op, ik heb geen tijd
ik ga stappen met m'n meid
schipper mag ik over varen

ja of nee?



3. overs tnrm’mg(

Wanhopig wachten op de donder

dan breekt de dijk, het is een hel

en sleurt het water .... Spaarndam ten onder
het bruist, het klokt tot Woerden toe

het weiland weg, een dooie koe

het water komt zo snel, zo snel

refrein:

we zijn het hier nu wel gewend
Een overstroming ons bekend
Alles weg, opnieuw beginnen
betere dijken gaan verzinnen
we zijn het hier nu wel gewend
Gelukkig is daar Hansje Brinker
Held dat je d'r bent

zo wijd je ziet, zie je het water
Daken boven water uit
Spaarndammers met een kater

De klokken luiden, wat een nood
terug bij af, nog net niet dood
twee aan twee, in een grote schuit

refrein

De dijk geheeld, het water zakt

het dorp is nu niet veel meer waard

we maken weer met land contact

met man en macht gaan we weer bouwen
alle mannen, alle vrouwen

dat is de Spaarndamse aard

refrein:

we zijn het hier nu wel gewend
Een overstroming ons bekend
Alles weg, opnieuw beginnen
betere dijken gaan verzinnen
we zijn het hier nu wel gewend
Gelukkig is daar Hansje Brinker
Held dat je d'r bent

Gelukkig is daar Hansje Brinker
Wat een vent

Lroep:

Puck Voorham Lieke M. Gerst Katrijn van Reeuwijk
Zara Boere Jill verburg Dirkje Wempe
Sarah Lotte Monhemius Ella van der Voorn

Cammermans Lizzy Nooy



4. Spanjolen

Spaarndammers

Spanjaarden

Spaarndammers
Spanjaarden
Spaarndammers
Spanjaarden
Spaarndammers

Spanjaarden

Spanjaarden

Spaarndammers

Zie, zie, zie, daar komen ze aan, de Spanjolen

Zu-, zu-, zullen we vluchten of gaan voor de Spanjolen
ons huis en haard verlaten

voor de Spanjaard die we zo haten

Ze hebben ons land gestolen, de Spanjolen
maar, maar, maar wij staan nu vooraan
daar komen ze aan

Weer een dijk en al dat water

we houden het niet droog
klappertanden in lage landen

het vocht, het klimt omhoog

ten strijde nu, we vallen aan

We zullen door Spaarndam heen gaan
Desnoods met vuur en brandend water
ten strijde nu, we vallen aan

op klompen staan we naast elkander
we verzuipen ze, de tegenstander

Met modder gooien wat een schande
typisch vechten van lage landen

We richten onze zwaarden onze lanzen
Zie ze nu hun lanzen richten

die angst op hun gezichten

Nee, ze komen niet over onze dijk
Spaarndam zet ons te kijk

Moe van modder, moe van regen
gaan wij naar Spanje terug

Over land op harde wegen

Reizen wij terug

Holland willen we vergeten

We willen weer paella eten

we kunnen er echt niet meer tegen
Holland willen we vergeten

Zie, zie, zie, zie, zie ze toch gaan, de Spanjolen
we ga, ga, gaan de vitdaging aan, na de Spanjolen
nieuwe huizen, nieuwe straten

het oude plan is daargelaten

kerken en scholen

We kunnen het wel aan

Spaarndam staat vooraan



5. Frans Hals

Zie hoe mooi ligt Spaarndam verscholen

Achter Mooie Nel en heel veel riet

Een kerktoren, een dijkje is alles wat je ziet

Het water is een spiegel van dit prachtige gebied

refrein:

Kijk hoe vloeien al die lijnen naar de horizon

Dat Frans Hals met zijn liefje in dit kerkje trouwen kon
had te maken met zijn adoratie

voor Spaarndam, zijn inspiratie

dat zijn lieve leven hier begon

Zie hoe mooi geschapen voor penselen
spelend met het strakke doek

het licht ..... valt uit een onverwachte hoek
zie de schilder met zijn linnen als een schrijver met zijn boek

refrein

Brug:

zo'n dorp is beter voor de liefde
je zit veel dichter op elkaar

je ziet de lichtjes in de ogen
Frans Hals hierdoor opgetogen
en trouwde daarom hier met haar

Hoor het ruisen van hoge bomen

geritsel van het gouden riet

alle volgelen daarbuiten zingen hier hetzelfde lied

Over mensen, over liefde dat ieder van Spaarndam geniet

refrein



6. Palinglied

Als ik paling was, dan wist ik het wel

pakte m'n boeltje op en ging naar Spaarndam
lekker zwemmen in het |J

lekker glijden in Mooie Nel

Dan dook ik met mijn vrienden in een fuik

en eidigde als heerlijk broodje paling in jouw buik

refrein:

ik neem je echt niet in de mahaling
oh nee, ik zou niet durven

oh nee, ik ben niet gek

maar dankzij de pahahaling

werd Spaarndam een wereldplek

Als ik paling was, dan zou ik het wel weten

stroopte mijn huidje af, plonste in de soep

bakken, stoven, roken

was ik lekker om te eten

dan ging ik gepureerd in de gelei

en werd ik geserveerd als Spaarndams beste lekkernij

refrein

brug:

Ik ben een paling, een pahaaling

ik ben veel lekkerder dan hahaaring
Niemand kan tippen aan onze rokerij
zelfs Volendam is er een kleintje bij

Als ik een paling was, dan zat ik nu te roken

maar ik ben niet wat ik zou willen zijn

je kan me echt wel bakken

je kan me echt wel koken

Ik kan niet tippen aan die mazzelaars

Helaas ben ik geen paling, maar een ordinaire Baars

refrein

Lroep:

Thiska Blijker Sanne Uni

Floor Fokke Maartje Willemsen
Charlotte Kneefel Luna Winkel
Neomi Kuijer Britt van der Zee

Lucy Schoorl




7. 3)slied

refrein:

Op het ijs, op het ijs,

op het ijskoude krakende ijs, wil ik zijn
we rijden en glijden zo fijn

we wiegen en vliegen de baan op en neer
we draaien en zwaaien steeds maar weer
Op het ijs, op het ijs,

op het ijskoude krakende ijs, wil ik zijn

koek en zopie, snert en worst

van schaatsen krijg je honger en dorst
kunstschaatsen, noren, doorlopers, slee
op het ijs mag alles, iedereen doet mee

refrein

Sjaal en wanten, mutsen op

Daar kan de kou niet tegenop

Naast elkaar, twee aan twee

op het ijs mag alles, iedereen doet mee

refrein

Van schaatsen krijg je nooit genoeg

We schaatsen al van ‘s morgens vroeg
kunstschaatsen, noren, doorlopers, slee
op het ijs mag alles, iedereen doet mee

refrein

Lroep:

Maartje Willemsen
Paola Butte

Jaya Besteman-Goold
Djoeke van Delft

Fay Witle




8. De Dijk (Reprise)

refrein:

De dijk, de dijk

ja, we bouwen die dijk

een dam in het Spaarne

maakt ons arme vissers rijk

Dat water, dat water

altijd maar die zee

vluchten of verzuipen, we hebben er genoeg van
we doen er niet aan mee

Spaarndam is jarig, 725 jaar

een hele dame, toch is er één maar
ze wil wat rust minder gedoe

van het verkeer wordt ze doodmoe

refrein

Spaarndam wil blijven wie ze is
met ons dijkdorp is niets mis
nog zeker 700 jaar

hebben wij nog niet genoeg van haar

refrein




